
 
 
 
 
 
 
 
Weekbrief nr. 52 Zondag 21 december 2025  
Vierde zondag van de Advent (Rorate)  
Liturgische kleur: paars;  
nr. 1 Zondag 28 december 2025 Zondag na Kerst 
Liturgische kleur: wit en nr. 2 Zondag 4 januari 2026 
Epifanie Liturgische kleur: wit 
 
BIJ DE VIERING TOCH EEN BEETJE SAMEN   
DE MENTIMETER  
Ga naar www.menti.com  en vul de code in.  
Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden. 
 
BIJ DE DIENST Deze zondag gaat over hoop.  
Hoop is het licht dat de duisternis eens zal 
verdrijven. Jozef weet niet wat hij aan moet met 
Maria’s bericht dat zij zwanger is. Hij wil haar niet 
wegsturen, iets wat in die cultuur, in dergelijke 
omstandigheden wel de consequentie was.  
In een droom troost een engel van de Heer hem 
met de woorden van de profeet Jesaja.  
Daarmee krijgt Jozef weer hoop. Hij kan weer 
ademen om door te gaan; op naar Bethlehem.  
Ik zie u graag zondag in de dienst en, oh ja… 
neem nog iemand mee! Ds. Frits Renes 
 

BIJBEL BASICS JOZEF HOORT  
IN EEN DROOM OVER JEZUS 
Deze zondag is de vierde van 
een blok met vijf verhalen die 
we lezen op weg naar Kerst. 
Op deze zondag staat 
Matteüs 1:18b-24 centraal: 
Jozef denkt dat hij niet  
met Maria kan trouwen.  

Zij is namelijk zwanger, maar niet van hem.  
In een droom hoort Jozef van een engel  
dat hij rustig met Maria kan trouwen.  
Jozef hoort ook dat hij het kind Jezus  
moet noemen: God redt. 
 
LITURGISCHE BLOEMSCHIKKING 
Bloemschikking 4e Advent  
naar Matteüs 1 vers 18 -25. 
Jozef timmerman, stuk hout refereert hieraan, 
rechtschapen mens wordt geconfronteerd met 
dingen die hij niet begrijpt. 
Zijn droom valt uitéén in duizend stukjes, 
gesymboliseerd door het gipskruid. Van de rode 
Amaryllis is 1 bloemknop dichtgebonden → Jozef 
zweeg en wilde in stilte weggaan.  
(Vers 19) 

In een droom brengt de engel (=zuidewindlelie) 
hem op andere gedachten en toont hem Gods 

toekomst,  
te zien in de spiegel.  
(Vers 20) God ontfermt zich over 
Jozef en Jozef ontfermt zich 
over Maria (= witte lelie)  
te zien aan het gebogen gras 
(vers 24). 
Het kind dat vrede brengt 
(gesymboliseerd  
door de witte roos, is het Licht 
der wereld dat komt. 
Hoop en verwachting voor de 
toekomst  
is het kaarsje dat brandt. 
  
Uitleg bloemen 

Agapanthes staat voor Liefdesbloem. 
Gerbera voor Toewijdng. 
Rozebottels staan voor trouw en Hulst voor hoop. 
Eustoma staat voor goede mond → Jozef roept  
de naam Jezus uit als het kind geboren is (vers 25). 
 
DE 1E COLLECTE IS VOOR   
PROJECT PA EN ZOON HELPEN 

Stichting Pa en Zoon Helpen 
staan bekend om hun 
discrete hulp aan kansarme 

mensen in Sri Lanka. Afgelopen jaar zijn er weer 
een aantal bezoeken geweest door Pa en Zoon 
waarbij voedsel en medicatie voorziening een 
belangrijke rol speelde. Door de torenhoge inflatie 
is het Gamini bejaardentehuis volledig afhankelijk 
van de ondersteuning vanuit Pa en Zoon helpen. 
Dit bejaardentehuis vangt bejaarde mensen op  
die vaak achtergelaten zijn omdat de thuissituatie 
niet meer in staat zijn om voor deze bejaarden  
te zorgen. De school waar veelal weesmeisjes  
naar school gaan wordt op kosten van Pa en Zoon 
wekelijks 2x bezocht door een vertrouwensarts 
zodat deze kwetsbare meiden hun verhaal  
kwijt kunnen bij deze vrouwelijke dokter en kunnen 
zij gratis maandverband krijgen of een aanvraag 
doen voor een studiefinanciering.  
Metta daycare, een dagopvang voor jonge  
Sri Lankanen met een handicap, wordt al jarenlang 
ondersteund en is ook dit jaar weer een aantal 
keer bezocht. Al dit werk is mede mogelijk door de 
inzet van hun lokale vriend Ruzain die wekelijks  
alle projecten naloopt en controleert  
met zijn familieleden.  
Mede dankzij De Open Hof is al het hierboven werk 
afgelopen jaar weer mogelijk gemaakt en staan er 
voor komend jaar weer een aantal reizen  
in het vooruitzicht. Meer info: 
www.facebook.com/paenzoonhelpen 
 
De 2e collecte is voor het kerkenwerk. 
Bij de uitgang van de kerkzaal staan  
2 collectemandjes. 
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GIFT U kunt ook via de Givt-app  
bijdragen aan de collecten. 
 
 

BIJDRAGE AAN DE COLLECTEDOELEN  
VAN DEZE KERKDIENST 
1e Diaconale collecte – NL89 RABO 0373 711905,  
t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente  
Oud-Beijerland. 
2e Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35,  
t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 
 

EXPOSITIE IN 
DE OPEN HOF
HEEL DE 
AARDE  
In de maand 
december 

hangt de expositie ‘Heel de aarde, beeldend 
bewogen met schepping’ van ArsProDeo  
in de Omloop van De Open Hof. 
ArsProDeo wil met deze expositie aandacht vragen  
voor de klimaatproblematiek en met kunst  
de thematiek van verschillende kanten belichten.  
Juist kunst kan binnenkomen  
en de urgentie onderstrepen.  
 
Ook willen we deze thematiek verbinden aan de 
Bijbel en het christelijk geloof. We hebben de 
schepping gekregen. Hoe gaan we er mee om? 
De expositie bestaat uit 23 kunstwerken  
van 22 kunstenaars, in verschillende disciplines.  
Zoals schilderijen, video en objecten. Elk kunstwerk 
verbeeldt weer een ander aspect van het thema.  
Zoals de gebrokenheid van de mens, de hoop in 
de teloorgang van de aarde, de relatie met het 
offer van Jezus, de schoonheid van de schepping,  
Gods Geest in de natuur en de vervuiling. 
 
KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte 
uitgenodigd om elkaar te ontmoeten  
in de Huiskamer en de Omloop.  
Daar is koffie/thee/limonade. 
 
BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD 
Beste gemeenteleden, Graag houden we u  
op de hoogte van de ontwikkelingen rondom  
de samenstelling van de kerkenraad.  
Allereerst zijn we blij dat Ina in ‘t Veld bereid  
is gevonden om uiterlijk tot aan de zomervakantie 
de urgente zaken op zich te nemen als scriba  
ad interim. De kerkenraad wil in deze periode  
de tijd nemen om de taken van het scribaat  
te herverdelen en overzichtelijk te houden.  
We hopen dat u daar begrip voor heeft,  
ook als sommige dingen anders verlopen  
dan we gewend zijn. 
Op de vacature voor scriba zijn nog geen 
schriftelijke reacties binnengekomen.  
De termijn om te reageren is daarom  
met een maand verlengd.  
Het moderamen zal ook zelf mensen benaderen  

om verschillende (deel)taken op zich te nemen. 
 
Zoals eerder vermeld zijn we blij dat  
Janneke Hempel bereid is gevonden om  
ouderling-kerkrentmeester te worden.  
En Jan Pieter Uittenbroek kerkrentmeester en 
secretaris van het College van Kerkrentmeesters.  
Zo wordt dit College versterkt met twee nieuwe 
krachten. Mits er geen gegronde bezwaren tegen  
de procedure worden ingebracht, zullen zij in de 
eredienst van zondag 11 januari worden bevestigd.  
In dezelfde dienst zal Hugo Crucq ontheven 
worden van zijn taak als secretaris van dit College. 
 
Verheugd zijn we ook vanwege de instemming  
van ons gemeentelid Wilma Petersen - Kramer  
op ons verzoek om tot de kerkenraad toe te treden 
als ouderling. Na een kennismakingsperiode heeft 
zij de bereidheid getoond om op termijn enkele 
taken van het scribaat op zich te nemen.  
Ook zij zal, mits er geen gegronde bezwaren  
tegen de procedure worden ingediend,  
in de kerkdienst van 11 januari bevestigd worden.  
Zij stelt zichzelf met de volgende woorden voor:  
‘Sinds november woon ik samen met mijn man Teus  
in Oud-Beijerland. De Hoeksche Waard is ons niet 
onbekend, we woonden eerder in Heinenoord. 
Tijdens die periode werkte ik in De Egmontshof,  
bij velen van u vast nog bekend. Na een periode 
van bijna 21 jaar in Rotterdam gewoond en 
gewerkt te hebben, zijn we weer terug.  
We hebben twee zonen met partners  
en we dragen de eretitel van opa en oma.  
Op de plekken waar we hebben gewoond,  
zijn we actief geweest in de kerk.  
Ik mocht eerder ook als ouderling gemeentes 
dienen en ik zet me graag opnieuw in  
als kerkenraadslid’.  
 
Als laatste willen we u/jou nog wijzen op de 
interessante vacature van webmaster voor  
onze gemeente. De advertentie is opgenomen  
in de Weekbrief en is ook te vinden op de Website. 
Marc Bijl, voorzitter 
 

  
In de maand december graag rijst/mie, blikje vlees, 
chocoladepasta en ham/knakworst in het krat.  
U kunt uw producten altijd op zondag in het krat  
in de Omloop zetten. Ook kunt u op werkdagen  
tussen 10 en 12 uur onze Open Hof inlopen en uw 
product(en) in het krat zetten. Naast genoemde 
producten kunt u ook houdbare producten 
inleveren. Namens de Voedselbank,  
bij voorbaat hartelijk dank. 
 
HANDWERKEN VOOR…. Er staat een doos  
in de Omloop waarin Douwe Egberts punten  
gedaan kunnen worden. 
 



WITTE ROOS Als teken van verbondenheid  
met de ouders Caisha en Damian den Ouden  
van de pasgeboren Abby is er een witte roos  
bij hen gebracht. 
 
DANK JULLIE WEL Lieve mensen, recht hartelijk dank 
voor alle felicitaties en reacties ter gelegenheid 
van mijn 81e verjaardag! Cock Heijboer  
 
ADRESSEN De ‘woonplaats’ onder het kopje ‘Jarig’; 
‘Meeleven’ en ‘Gedenkwaardig’  
is steeds Oud-Beijerland, tenzij anders vermeld.  
 
DANK U WEL Blij waren we met de kleurige bloemen 
en de kaart vol wensen die vanuit De Open Hof 
naar ons toekwamen. Afgelopen zomer was het 
ziekenhuis ongeveer ongewild een tweede thuis 
aan het worden.  
Na diverse wekenlange behandelingen moeten 
we nu afwachten wat de vervolgmedicatie nog 
kan doen tegen een opgelopen hardnekkige 
bacterie-infectie bij Kees.  
Een groet van Kees en Aukje Vader 
 
DANK U WEL We waren zondag heel blij verrast  
met het mooie boeket bloemen,  
gebracht door 2 lieve mensen uit de kerk.  
We zijn dankbaar voor dit liefdevolle gebaar.  
Lieve groet van Bram en Dinie van den Berg  
 
TIKVA IN ADVENT Heb je behoefte aan rust en 
ontspanning in de vaak drukke decembermaand? 
Op maandagavond 22 december is er weer Tikva. 
Een vorm van bewegen en ontspannen op 
Christelijke basis. De lessen staan in het teken van 
advent en kerst. De Bijbelteksten die tijdens de les 
worden gelezen zullen worden gekoppeld  
aan advent en kerst.   
Iedere les staat op zichzelf. Je kunt dus op elk 
moment voor het eerst meedoen en je zit nergens 
aan vast. Tikva is zowel voor mannen als vrouwen. 
Iedereen is welkom. Neem gerust een vriend of 
vriendin mee. Wel graag vooraf aanmelden.  
Om genoeg lig- en bewegingsruimte te hebben  
is het maximaal aantal deelnemers per avond 15. 
Tijd: 19.15 uur tot 20.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. 
Bijdrage: € 10,- per les  
(contant of via een tikkie achteraf). 
Opgeven voor les: via een bericht aan  
Daniëlle Baas (06-21278001) 
Meer info: https://www.ahealthylifestyle.nl/ 
 
Wat neem je mee naar de les?  
- Een matje 
- Een kussentje en/ of dekentje  
   (voor het zit- of ontspanningsmoment) 
Heb je geen matje? Laat het gerust weten –  
lenen is mogelijk.  
 
👣 We doen de les op blote voeten of sokken. 
👕 Kleding: Draag iets waarin je makkelijk  
     kunt bewegen. 

TIKVA OP 2E KERSTDAG Heb je behoefte aan een 
rustmoment tijdens de kerstdagen? Of vind je het 
leuk om even te bewegen & ontspannen  
en een kop koffie/ thee met elkaar te drinken?  
Op 2e kerstdag, vrijdag 26 december, is er Tikva  
in de Huiskamer. Inloop is vanaf 15.00 uur.  
De les begint rond 15.15 uur.  
Na afloop is er wat lekkers en drinken we wat met 
elkaar. De les is gratis. Neem gerust iemand mee. 
Wel graag aanmelden bij Daniëlle Baas  
(06-21278001). 
 
VOORGANGERS 
Dat predikanten Dienaren van het Woord zijn  
heb ik vast al vaker neergeschreven.  
Natuurlijk zijn ze dat elk op eigen wijze.  
Afgelopen zondag drong zich dat nog eens 
nadrukkelijk aan mij op.  
Kees Burger was onze voorganger. Te gast,  
en ook weer een beetje terug als oud-predikant 
van de Thomaskerk. Met een overweging bij Maria.  
 
Die overweging was ingebed in een orde  
van dienst die daar veel aan toevoegde.  
In de liederen en in de muziek, in teksten en 
klanken. In het Ave Maria, het projectlied,  
in het lied over Maria door Rebecca en de 
Zangers, het Magnificat dat bijna vanzelfsprekend 
als dubbelcanon wel heel mooi klonk.  
Soms ook even in een voorspel van een lied.  
 
Uit de overweging: Maria, is een meisje van 16, 17 
in een bonte wereld vol tegenstellingen.  
Maria, Mirjam, haar naam als één van de velen.  
Ze heeft bestaan en staat voor iets.  
Schuchter hoorde ze de boodschap van de 
gabber van God, Gabri-El. Je kunt je voor haar 
zien: Met het kind in de armen in die armoedige 
stal, later in die grote tempel met twee duifjes  
als offergave. Weer later, twaalf jaar later,   
in Jeruzalem, zoekend naar haar kind dat weer zo 
anders blijkt te zijn. Bezig met heel ander dingen 
dan je zou verwachten. Dingen van God. 
  
Nog even terug naar de aankondiging: Hoe zal dat 
zijn? vraagt Maria. Nog even terug naar Gabriël 
die zegt: God doet het, de Geest doet het,  
het gaat overschaduwend…. Een stil geheim. 
Grote tederheid. En dan Maria: Mij geschiede  
naar uw woord. Het klonk als een gedicht. 
 
Natuurlijk was daar ook een citaat van de  
dichter/schrijver Michel van der Plas.  
Van Anna, die in de traditie de moeder van Maria 
is, en reageert op de vragende ogen  
van haar aanstaande schoonzoon Jozef: 
 
Jozef, 
Het eten was al opgedaan, 
Ik had haar driemaal geroepen, 
Had driemaal de lepel in mijn hand gewogen 
Toen zag ik haar op de drempel staan 



Met nieuwe ogen 
De ogen van een bruid 
Zij dorst ze haast niet op te slaan 
Ze zei alleen: een bries……… 
Er is een bries door mijn kamer heengegaan 
En dat eindigt met: 
Jozef, er zijn dingen die ons te boven 
gaan………….. 
Jongen, probeer haar tegemoet te gaan. 
 
Luister nog maar eens wat terug. Mijn weergave  
is beperkt. Maar ik heb veel geleerd! 
 
De komende week gaan we verder op naar kerst. 
Met op de vierde advent ds. Frits Renes  
als voorganger. Lees vooral zijn introductie.  
 
Met het kinderkerstfeest op heel bijzondere wijze 
ingevuld. Niet alleen voor kinderen. 
 
Met op kerstavond een vroege kerstnachtdienst en 
op kerstmorgen opnieuw een nodiging er bij te zijn 
als ds. Carla Schoonenberg onze voorganger is.  
 
Mooi met elkaar kerst te vieren. Welkom. 
 
Welkom ook op 28 december,  
een beetje een zondag zo tussendoor.  
Lees de introductie van Tim vooral ook even.  
 
Op Oudejaarsavond bent u ook welkom,  
wel geen kerkelijk moment maar wel vaak  
een mooi moment om toch samen te zijn. 
 
Op zondag 4 januari schudden we elkaar de hand 
en heffen het glas. Wat een rijkdom. 
Jaap van de Griend  
 
 

KOM TOT ONS, SCHEUR DE HEEMLEN, HEER 
 
 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente  
De Open Hof te Oud-Beijerland wenst u en jullie:  
Dat de geest van kerstmis je vrede mag brengen 
Dat de blijdschap van kerst je hoop mag geven 
Dat de warmte van kerstmis je liefde mag 
schenken 
 
 
KINDERKERSTFEEST Op dinsdagavond 23 december 
om 19.00 uur wordt het Kinderkerstfeest gehouden 
in De Open Hof. 
Na een opening kijken en luisteren we met elkaar 
naar de voorstelling 'Dat moet iets wonderlijks zijn' 
van theatergroep De Kleine Kudde uit Woerden.  
De deur gaat om 18.45 uur open.  
De voorstelling is bedoeld voor kinderen vanaf 
ongeveer 4-12 jaar. Het duurt tussen de  
60-75 minuten. Kom gezellig met je kind(eren), 
vriendjes en vriendinnetjes van je kind(eren). 
Natuurlijk mogen opa en oma ook mee. 

Aanmelden is niet nodig. 
 
Meer informatie over de voorstelling 
 'Dat moet iets wonderlijks zijn' 
Het kerstverhaal is voor de meesten een bekend 
verhaal. Maar wist je dat er heel veel wonderlijke 
dingen gebeuren? In deze voorstelling gaan we 
mee op reis. We reizen naar het Romeinse Rijk,  
zo'n 2000 jaar geleden. Daar komen we een 
hooghartige koning Herodes tegen, maar zien we 
ook een stel eigenwijze schaapjes en een  
stoere herder. Samen met de kinderen en  
andere aanwezigen gaan we op zoek  
naar alle wonderlijke dingen die er gebeuren.  
Door middel van zang, humor en verschillende 
verrassende elementen worden jong en oud  
aan het denken gezet over het wonder  
dat we vieren met Kerst. 
 

KERSTNACHT 
Woensdagavond 24 december 

Geboorte van onze Heer Jezus Christus  
Liturgische kleur: wit 

M.m.v. Keruchma o.l.v. Wim Schelling 
 

21.00 UUR   De Open Hof    ds. Carla Schoonenberg  
 
BIJ DE DIENST Op de donkere Kerstavond  
staan we in de dienst stil bij het Licht dat opgaat.  
Met dat Licht wordt ons Gods vrede aangezegd: 
nota bene in de geboorte van een klein 
Mensenkind! Alles zingt ervan: de herders toen,  
en wij nu. Samen met de zangers en musici van 
Keruchma die te gast zijn in deze dienst. Welkom 
om de vrede en het licht met elkaar te verspreiden. 
 
DE 1E COLLECTE IS VOOR  SOLIDARIDAD 

Solidaridad pleit voor een 
heel andere aanpak van 
ontwikkelingssamenwerking. 

Zij willen méér aandacht voor eerlijke en duurzame 
handel. Mensen in ontwikkelingslanden willen niet 
afhankelijk zijn of blijven van onze schenkingen.  
Ze willen hun eigen inkomen verdienen. Het zijn de 
jonge boeren daar die onze aandacht vragen.  
Zij zijn degenen die voor de toekomst moeten  
en willen zorgen. Want ook daar is er vergrijzing,  
vooral onder de boeren, en dreigt er schaarste in 
de voedselproductie te ontstaan. Solidaridad wil 
die boeren helpen bij het verduurzamen  
van hun landbouwmethoden om zo de kwaliteit  
en het volume van hun oogst te verbeteren.  
Volgens Solidaridad - vernieuwer in 
armoedebestrijding – is eerlijke en duurzame 
handel het beste middel om de levensstandaard 
van de mensen in ontwikkelingslanden structureel 
te verbeteren. Zie ook: www.solidaridad.nl 
 
GLÜHWEIN EN KERSTBROOD  
Na de kerstnachtdienst drinken we traditiegetrouw  
met elkaar een glaasje glühwein,  
en er is kerstbrood.  

http://www.solidaridad.nl/


Er wordt ook gezorgd voor een alcoholvrij drankje. 
 
 

WAT HEIL, EEN KIND IS ONS GEBOREN 
 

 
KERSTDAG 

Donderdag 25 december 
Liturgische kleur: wit 

 
M.m.v. Ruben van Gameren, Cajon;  
Annemarie Scholtens, fluit en De Open Hof Zangers 
o.l.v. Leo Lommers 

 
10.00 UUR.  De Open Hof.  ds. Carla Schoonenberg 
 
BIJ DE DIENST Op Kerstmorgen vieren we de 
geboorte van Jezus in de taal van het evangelie 
naar Johannes. Gods vrede zoekt een woonplaats 
in deze wereld, want het Woord is Mens geworden 
en heeft onder ons gewoond. De voederbak was 
van hout, en daaraan mogen we ons als een teken 
van hoop - als drijfhout - vasthouden in een wereld 
die op drift is geraakt. Dat die Hoop tastbaar 
nabijkomt als we de geboorte van Christus vieren.  
  

BIJBEL BASICS HERDERS KOMEN 
OP BEZOEK BIJ JEZUS 
Deze Eerste Kerstdag  
is de laatste van een blok  
met vijf verhalen die we lezen 
op weg naar Kerst.  
Vandaag vieren we het 
kerstfeest en staat Lucas 2:6-20 

centraal: in Betlehem, de stad van David,  
wordt Jezus geboren.  
Maria wikkelt Hem in een doek en legt Hem in een 
voerbak. Herders in de buurt van Betlehem horen 
van een engel het goede nieuws dat Jezus is 
geboren. Ze gaan meteen naar Betlehem toe. 
 
DE 1E COLLECTE IS VOOR  KINDEREN IN DE KNEL, 
ARMOEDE IN NEDERLAND 
Steeds meer gezinnen kunnen de eindjes nauwelijks 

meer aan elkaar 
knopen. Kinderen 
gaan zonder 
ontbijt naar school, 
de Voedselbank 
kraakt onder de 
groeiende vraag 

en Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks nieuwe 
aanvragen. Armoede in Nederland is een keiharde 
realiteit: volgens de laatste cijfers van het CBS 
leven 540.000 mensen onder de armoedegrens  
en 1,2 miljoen net daarboven, maar zijn erg 
kwetsbaar. Kerk in Actie ondersteunt initiatieven 
die écht helpen: van directe hulp tot structurele 
oplossingen. Via het programma Binnenlands 
Diaconaat steunt Kerk in Actie mensen in armoede 
en organisaties die strijden tegen armoede.  

Meer informatie: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/sa
men-tegen-armoede/  
 
 
DIENST ZONDAG 28 DECEMBER Zondag na Kerst 
Liturgische kleur: wit   10.00 UUR 
 
BIJ DE DIENST Na de Kerstdagen kan ik me goed 
voorstellen, dat deze dienst er voor  
de echte liefhebbers is.  
Daarom wil ik met u en jullie een tekst lezen  
die weinig (of niet) in leesroosters voorkomt, maar 
van een verrassende actualiteit is: Richteren 9.  
Richteren 9 vertelt het verhaal van Abimelech,  
de volkskoning uit Sichem. Dat verhaal begint  
niet goed en het loopt niet goed af.  
Daarmee is Abimelech een bijbelse tegenfiguur 
van de Vredevorst wiens geboorte met Kerst  
wordt gevierd. Het verhaal over Abimelech is als 
waarschuwing te begrijpen voor machthebbers  
die beloven wat ze niet kunnen waarmaken.  
Deze zondag gaat het over kortzichtigheid vs. 
langzichtigheid (mocht dat bestaan),  
over het grote gebaar vs. een levenshouding  
die een samenleving kan dragen en dienen.  
En ja, het gaat ook over de vraag wat God  
van ons, christenen en eenvoudige burgers, wil. 
 

BIJBEL BASICS  
ZOEK NAAR WIJSHEID 
Op deze zondag staat 
Spreuken 2:1-15 centraal:  
het belang van wijsheid en 
het luisteren naar wijze lessen. 
 
 
 

DE 1E COLLECTE IS VOOR  HET FONDS 
ARMOEDEBESTRIJDING 

  
Al heel wat jaren vragen de kerken om aandacht 
voor het proces van verarming en verrijking in onze 
samenleving. Bij veel mensen heeft dit de ogen 
geopend en meer inzicht gegeven voor de 
problemen en de oorzaken rondom de armoede. 
Toch wil die kloof in Nederland maar niet kleiner 
worden en blijft hij bestaan tussen arm en rijk.  
Veel mensen leven op of onder de rand van het 
maatschappelijk minimum. De voedselbanken zien 
het aantal mensen dat daarvan afhankelijk is  
niet minder worden. Er gaan wel mensen uit  
die weer op weg zijn geholpen, maar er komen 
steeds weer nieuwe mensen bij. Ook bij diaconieën 
kloppen er nog steeds mensen aan voor hulp. 
Reden genoeg voor de kerken om onverkort 
aandacht te blijven vragen voor dit onrecht,  
ook hier in onze eigen gemeente  
en in onze Hoeksche Waard. 
 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/samen-tegen-armoede/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/samen-tegen-armoede/


 
VREDE EN ALLE GOEDS De Kerkenraad  
van de Protestantse Gemeente De Open Hof  
te Oud-Beijerland wenst u en jullie een goede 
Jaarwisseling toe en voor 2026 HEIL EN ZEGEN. 
 
 

OUDJAAR 
Woensdag 31 december 2025 

Liturgische kleur: wit 
 
19.30 UUR  De Open Hof  ds. Carla Schoonenberg 

AVONDGEBED In de dienst op Oudjaarsavond 
raken we aan wat in het afgelopen kalenderjaar 
bitter, zout, zoet of sprankelend was.  
Soms was het een mix van smaken.  
We dragen het op aan God die ons voorgaat  
in de belofte van een hoopvolle toekomst.  
Die ervaring komt tastbaar nabij  
als we de drempel naar 2026 overgaan.  
De dienst heeft de liturgische vorm  
van een uitgebreid Avondgebed  
en zal ongeveer 30-45 minuten duren.  
  
DIENST ZONDAG 4 JANUARI 2026  Epifanie 
Liturgische kleur: wit.  10.00 UUR 
 

BIJBEL BASICS  
HOE MOET JE LEVEN? 
Op deze zondag staat 
Spreuken 15:13-18 centraal: 
Hoe moet je leven? 
 
 

 
 

DE 1E COLLECTE IS VOOR  GOUD VAN NOORD 
Het Oude Noorden  
is een oude stadswijk  
in Rotterdam.  
In deze levendige wijk 
wonen heel veel 
verschillende mensen met 

uiteenlopende achtergronden en nationaliteiten. 
Het is een kinderrijke wijk. Een grootdeel van de 
bewoners moet van het minimuminkomen rond 
zien te komen. Goud van Noord is een diaconale 
stichting en iedere dag op zoek naar Rotterdams 
‘goud’. We doen dit in de overtuiging dat in ieder 
mens een schat verborgen ligt. Talenten 
ontdekken, ontwikkelen en inzetten is wat ons drijft. 
Wij gaan voor een Rotterdam waarin mensen  
die ‘kansarm’ genoemd worden de mogelijkheid 
krijgen hun talenten in te zetten voor de 
samenleving en zich te ontplooien. Zo is er de 
huiskamer van Goud van Noord aan de 
Zwaanshals, waar mensen welkom zijn voor een 
kop koffie of thee, er worden cursussen 
aangeboden en diensten gehouden. En zo 
organiseren ze voor kinderen en volwassenen 

uit het Oude Noorden en Crooswijk diverse 
activiteiten. Zie ook: www.goudvannoord.nl 
 
BESTELLEN COLLECTEBONNEN  
-telefonisch bij Leo Brussaard: 06-2952 6738; 
-per e-mail: 
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl 
-via de webwinkel op de website van de kerk 
Na uw bestelling zullen de collectebonnen  
bij u thuis bezorgd worden. 

  
Namens de Voedselbank hartelijk bedankt  
voor alle producten in de maand december. 
In de maand januari graag koffie, thee en 
vruchtensappen in het krat. U kunt uw producten 
altijd op zondag in het krat in de Omloop zetten. 
Ook kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 uur  
onze Open Hof inlopen en uw product(en)  
in het krat zetten. Naast genoemde producten 
kunt u ook houdbare producten inleveren. Namens 
de Voedselbank, bij voorbaat hartelijk dank. 
 
NIEUW JAAR Vandaag (zondag 4 januari) 
is er voor- en na de dienst gelegenheid  
elkaar het goede toe te wensen  
voor het Nieuwe Jaar.   
Na het koffiedrinken en de nieuwjaarstoespraak  
door de voorzitter van de kerkenraad, Marc Bijl,  
heffen we met elkaar het glas op het Nieuwe Jaar! 
 
DIENST ZONDAG 11 JANUARI  
Eerste zondag van Epifanie  
Liturgische kleur: groen of wit 
 
10.00 uur    De Open Hof    ds. Carla Schoonenberg 
 
AANGEPASTE GEZINSDIENST te Numansdorp 
Zondagmiddag 11 januari vieren we onze 
Aangepaste Gezinsdienst in de gereformeerde kerk 
te Numansdorp.  
Samen met koor en band van Keruchma  
o.l.v. Wim Schelling zullen we weer veel liederen 
gaan zingen.  
De aanvang is om 15.00 uur.  
Voorganger in deze dienst is Piet Gootjes. 
Na afloop van de dienst gaan we gezellig  
nog aan de koffie, thee of iets fris.  
Iedereen is hartelijk welkom  
om deze dienst mee te vieren! 

meer dan ooit 
roept de wereld om woorden 

meer dan ooit 
zoekt de mensheid naar zin 

meer dan ooit 
vraagt de aarde om aandacht 

meer dan ooit  
valt de duisternis in 

 
meer dan ooit is een teken van Liefde 

het beste wat je voor een ander kan doen 

http://www.goudvannoord.nl/


 
 
 
 

WIJ WENSEN ELKAAR MOOIE FEESTDAGEN 
 
 

De Huiskamer 
De Huiskamer is doordeweeks, met uitzondering van de feestdagen, open voor inloop van 

10.00–12.00 uur. 
Weet u van harte welkom voor een praatje en een kop koffie of thee! 

 
OVERZICHT ACTIVITEITEN HUISKAMER WEEK 52 

Maandag 22 december 
10.00 uur Wandelen 

Na een uurtje wandelen is er een kopje koffie of thee. 
13.00 uur Haken voor st. Kroeldekens 

Samen haken we o.a. dekens voor st. Kroeldekens en drinken we koffie/ thee.  
19.15 uur Tikva (bijdrage € 10,00) 

Zoek je rust, ontspanning en nieuwe kracht? Doe mee met Tikva, Het thema 
deze avond is: liefde. De Bijbelteksten die tijdens de oefeningen worden gelezen 
gaan hierover. Graag aanmelden via Daniëlle Baas, tel. 06-21278001. Neem een 
matje, kussentje en dekentje mee. Inloop vanaf 19.00 uur 

Dinsdag 23 december 
10.00 uur Inloop met koffie en thee 
19.00 uur Kinderkerstviering: “Dat moet iets wonderlijks zijn” 

Het kerstverhaal is voor de meesten een bekend verhaal. Maar wist je dat er 
heel veel wonderlijke dingen gebeuren? Kom kijken met je (klein)kinderen en 
laat je verrassen! 

Woensdag 24 december 
10.00 uur Inloop met koffie en thee  
11.00 uur Inloop samen met Pameijer 

Graag vóór 11.00 uur aanmelden voor de lunch en vóór 14.00 uur voor diner via 
0186-612936 of Pameijer 088-2716506 (na 11.00 uur).   

12.30 uur Lunch (bijdrage € 4,50) 
17.00 uur Verrassingsmenu (bijdrage € 5,00) 
Donderdag 25 december 1e kerstdag: Geen inloop 
Je bent van harte welkom bij de kerstviering om 10.00 uur. 
Vrijdag 26 december 2e kerstdag: Geen inloop 
15.15 uur Tikva met koffie/ thee na afloop (gratis) 

Even ontspannen met de kerst en/of behoefte om mensen te ontmoeten? Meld 
je dan aan bij Daniëlle Baas, tel. 06-21278001. Voor meer info zie weekbrief. 

 
 
 

OVERZICHT ACTIVITEITEN HUISKAMER WEEK 1 
Maandag 29 december 
10.00 uur Wandelen 

Na een uurtje wandelen is er een kopje koffie of thee. 
Dinsdag 30 december 
10.00 uur Inloop met koffie en thee 
Woensdag 31 december: De Huiskamer is open tot 14.00 uur! 
10.00 uur Inloop met koffie en thee en een oliebol 
11.00 uur Inloop samen met Pameijer 

Graag vóór 11.00 uur aanmelden voor de lunch via 0186-612936  
12.30 uur Lunch (bijdrage € 4,50) 



Donderdag 1 januari: Geen inloop 
Vrijdag 2 januari: We zijn weer open voor inloop! 
10.00 uur Gezond natuurwandelen  

Loopt u mee? Na een uurtje wandelen is er koffie/ thee. 
 
 
 

OVERZICHT ACTIVITEITEN HUISKAMER WEEK 2 
Maandag  5 januari 
10.00 uur Wandelen 

Na een uurtje wandelen is er een kopje koffie of thee. 
13.00 uur Haken voor st. Kroeldekens 

Samen haken we onder meer dekens voor st. Kroeldekens en drinken we koffie/ 
thee. Neem je haaknaald mee. Wol krijg je van de st. Kroeldekens. 

19.15 uur Tikva (bijdrage € 10,00) 
Zoek je rust, ontspanning en nieuwe kracht? Kom naar Tikva. Tikva is een vorm 
van bewegen en ontspannen op Christelijke basis Graag aanmelden via 
Daniëlle Baas, tel. 06-21278001. Neem een matje, kussentje en dekentje mee 
voor het relaxmoment. Inloop vanaf 19.00 uur 

Dinsdag 6 januari 
10.00 uur Inloop met koffie en thee 
Woensdag 7 januari 
10.00 uur Inloop met koffie en thee 
11.00 uur Inloop samen met Pameijer 

Graag vóór 11.00 uur aanmelden voor de lunch en vóór 14.00 uur voor diner via 
0186-612936 of Pameijer 088-2716506 (na 11.00 uur). 

12.30 uur Lunch (bijdrage € 4,50) 
17.30 uur Diner (bijdrage € 5,00) 
20.00 uur Bijbel journaling 

We gaan creatief aan de slag met een Bijbeltekst. We maken een afbeelding 
met behulp van een sjabloon. Er is materiaal aanwezig en er zijn mensen om je 
op weg te helpen. Wees welkom! 

Donderdag 8 januari 
10.00 uur Inloop met koffie en thee en ds. Carla Schoonenberg-Lems 
Vrijdag 9 januari 
10.00 uur Gezond natuurwandelen  

Loopt u mee? Na een uurtje wandelen is er koffie/ thee. 
13.30 uur Handwerken voor Tabitha en de Pauluskerk 

Samen breien we voor Tabitha en de Pauluskerk en drinken we koffie/ thee.  
Zaterdag 10 januari 
14.30 uur Vier je verjaardag  

We vieren met elkaar het nieuwe levensjaar van gemeenteleden (83+) die het 
afgelopen kwartaal jarig zijn geweest.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 



 
 


